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Colofon  
 

Redactie:  

Burg. Raymakerslaan 12; 5361 KE Grave 

Email jettyjanssen9@gmail.com   

Onder verantwoordelijkheid van Dagelijks Bestuur 

Secretariaat: Mw. M. van de Ven-Dekkers.  

De Quaylaan 59; tel. 0486-472788 

E-mail: seniorengrave1@gmail.com  

Website: www.seniorengrave.nl  

Banknummer: NL 65 RABO 0117105627  

t.n.v. Penningmeester Senioren Grave.  

Soosactiviteiten:  

Verenigingszaal 1ste etage Catharinahof.. 

Inleveren kopij bij: e-mail: voorzitter.senioren.grave@gmail.com 

Vóór 20 februari 2026 

Drukwerk verzorgd door: 

Adriaans drukwerk (Jolanda Adams) 

Bezorgers: 

Leden van Senioren Grave. 

Dit blad wordt als bijlage gevoegd bij blad “ONS” 

Advertenties: 

Mochten er belangstellende middenstanders in Grave en omgeving zijn 

die in dit blad een advertentie tegen een vergoeding willen plaatsen 

voor hun bedrijf dan is dat mogelijk.  

A-5: Hele   blz. €125,00;  

A-5: Halve blz. €  50,00;  

A-5: ¼ blz.        €  25,00;  

Alles per kalenderjaar.  

Meer informatie: secretariaat. 

ps. Rubriek vraag en aanbod is gratis. 
 

 

 

 

 

mailto:jettyjanssen9@gmail.com
mailto:seniorengrave1@gmail.com
http://www.seniorengrave.nl/
mailto:voorzitter.senioren.grave@gmail.com
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Van de redactie “ONS BUUKSKE” 
De redactie wenst u alle goeds voor 2026 

Heeft u een leuk idee voor in het Buukske laat het dan de redactie weten. 

Zijn er ook leden die het leuk vinden om het buukske maken iedere twee 

maanden 
 

 

Zorg/ontmoetingscentrum Catharinahof 
                                     

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

Samen voor een actief en ontspannen ouderenbeleid 
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Bestuur 
Beste leden  
Mag 2026 een jaar worden vol gezondheid, 

verbondenheid en mooie momenten. Een jaar 

waarin we elkaar blijven ontmoeten, inspireren en 

ondersteunen met ruimte voor nieuwe 

herinneringen, plezier en waardevolle gesprekken. 

Laten we samen blijven genieten van wat het leven 

ons biedt, groot én klein. 

Wij wensen u een jaar vol warmte, kracht, geluk 

en een prachtig 2026 gewenst 

 

 

Het bestuur wil aan u vragen om veranderingen aan 

ons door te geven. 

Zoals u bent verhuisd het nieuwe adres, een ander 

telefoonnummer, het emailadres veranderd is.  

Zo kunnen wij zorgen dat alle correspondentie bij u 

terecht komt  

 

 

Senioren Grave zoekt een betrokken 

secretaris met een hart voor de vereniging. 

Je verzorgt de correspondentie, notuleert 

vergaderingen en helpt mee met onze 

activiteiten. 
Enkele uren per maand |  

Leuke vrijwilligersfunctie in een warm team 

Interesse? Neem contact op met het Secretariaat: tel. 0486-472788 

E-mail: seniorengrave1@gmail.com 

Samen houden we Senioren Grave actief en betrokken! 

 
Extra aandacht voor: 

• Kaarten mogelijkheid elke maandagmiddag tijdens de soosmiddag 
in Escharen. Toegankelijk ook voor niet leden 

• Liederentafel 13 januari 2026 i.v.m. nieuwjaarsborrel 

 

mailto:seniorengrave1@gmail.com
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Om alvast te noteren in uw agenda 2026 

 

 

            Nieuwjaarsborrel 
             Dinsdag 6 januari 2026 
             Tijd:14.00 uur  

             Waar: Catharinahof in de verenigingsruimte 

             Koninginnedijk 252 Grave 

 
Kienen  
Donderdag 29 januari en 26 februari 2026 

Tijd: 19.30 uur. 

Waar: Catharinahof in de verenigingsruimte 

Koninginnedijk 252 Grave. 

 

 
     Jaarvergadering 

      Dinsdag 10 maart 2026 

      Tijd:14.00 uur  

      Waar: Catharinahof in de verenigingsruimte 

      Koninginnedijk 252 Grave. 
 

 

 
Zomerreis. 
Is gepland onder voorbehoud, hele dag. 

Woensdag 10 juni en donderdag 18 juni 2026 

Halve dag woensdag 24 juni 2026 

Verder informatie volgt nog, 

 
 
Geen soosmiddagen i.v.m. vakantie  

Vanaf 10 aug t/m 31 augustus 2026 
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                       Opening seizoen  

                       Donderdag 3 september 2026 
                       Tijd:14.00 uur  

                       Waar: Catharinahof in de verenigingsruimte 

                       Koninginnedijk 252 Grave. 

 
 
Vrijwilligersfeest  
Zaterdag 16 oktober 2026 

Verder informatie volgt nog. 
 

 

 

 

           Sinterklaas  
           Woensdag 25 november 2026 

           Tijd:14.00 

           Waar: Catharinahof in de theaterzaal 

           Koninginnedijk 252 Grave. 

 

 

 

Kerstviering  

Vrijdag 18 december 2026 

Tijd:14.00 uur  

Waar: Catharinahof in de verenigingsruimte 

Koninginnedijk 252 Grave. 

 
 

            Nieuwjaarsborrel 
             Donderdag 7 januari 2027 
             Tijd:14.00 uur  

             Waar: Catharinahof in de verenigingsruimte 

              Koninginnedijk 252 Grave 
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Activiteiten 

 

Deelnemen aan alle activiteiten voor leden van Grave en Escharen 

 
A: Soosmiddagen.  

Iedere maandag soosmiddag Escharen 

‘t Dorpshuus  Meester Bongaardsweg 2 Escharen  

Informatie: Sonja Burghouts tel:06-51122972 

 

Elke dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag  

In de verenigingsruimte 1ste etage Catharinahof 

                                                                    

B: Wandeltochten “Sportief Vooruit”.  

Elke 2de en 4de maandagmiddag van de maand.  

Informatie: Ineke Rolf  tel: 06-23284181 

                                               

C: Fietstochten “Er op uit”. 

Elke woensdagmiddag. 

Geen winterstop bij goed weer gaan we fietsen.  

Informatie: Henk Schuchard tel: 0486-471973 

                                               

D: Hobbyclub. 

Elke dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur. 

Informatie: Jopie van Dijk-Kreijtz tel: 06-22096881 

 

E: Biljarten.  
Dagelijks biljarten tijdens de soosuren. 

Kosten zijn één muntje per half uur dat je kunt 

Kopen voor € 0,70 bij een van onze soosdames. 

Alleen als er geen competitie is. 

Externe competitie op dinsdagmiddag. 

Informatie: Gerard Kroon tel: 06-33710755 

Interne competitie biljarten op vrijdagmiddag. 

Informatie: Mari Michels tel: 06-12283934 
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F: Koersballen. 

Elke donderdagmiddag vanaf 14.00 uur.  

Informatie: Frans Fransen tel.:0486-471213     

 

H: Kienen.  

Maandelijks op de laatste donderdag van de maand  

staan we weer paraat voor u.  

 

I: Liederentafel “Ons Plezier” 

Elke 1ste dinsdag van de maand. 

Aanvang 14.00 uur. Restaurant Catharinahof 

Inlichtingen: Marlie v.d. Ven-Dekkers tel:0486-472788 

 

J: Scootmobieltochten “De Meerwielen” 

Elke 3de donderdag van de maand. 

Bij slecht weer gezellig samenzijn  

Informatie: Lucia Vloet tel: 06-27487736  

    
 

 

 

Zelfgemaakte kaarten verkoop. 
Het is ook mogelijk om tijdens de soosmiddagen zelfgemaakte kaarten te 

kopen. De kaarten kosten € 1,00 per stuk  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

tel:0486-47278
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Op 17 maart 2026 om 14.00 uur organiseert 

Senioren Kring Land van Cuijk een 

informatiemiddag over de financiële aspecten van 

een opname in een verpleeghuis. 

. 

Gastspreker is de heer Theo van Hamond, adviseur van 

het WLZ-Team van Senioren Brabant-Zeeland. 

  

Het thema: “De WLZ (Wet Langdurige Zorg), 

AOW (Algemene Ouderdomswet), CAK (Centraal 

Administratiekantoor) -eigen bijdrage, eigen vermogen, eigen huis e.d. 

ingeval iemand in een Wlz-instelling zoals een verpleeghuis wordt 

opgenomen” 

  

Een opname in een verpleeghuis is ingrijpend, en altijd emotioneel. Maar er 

zit ook een financiële kant aan, en dat roept vaak veel vragen op. 

Vragen als: 

• Hoe hoog is die eigen bijdrage in de Wet Langdurige Zorg (Wels)? En vanaf 

wanneer moet ik die betalen? 

• Welke keuzes kan ik maken? Welke zijn voor mij van toepassing? Wat 

betekent dit voor mijn AOW?  – Eet ik door de eigen bijdrage al mijn/ons 

vermogen of het eigen woonhuis op? 

• Zijn er manieren om die eigen bijdrage te beperken? Wat kan ik nu al doen? 

• Telt de waarde van de woning mee bij de bepaling van de hoogte van het 

vermogen, als de andere partner er blijft wonen? 

  

Heeft u deze of andere vragen, en wilt u graag weten wat dat voor u of voor 

uw ouders – nu of in de toekomst – kan gaan betekenen, kom dan naar onze 

informatiemiddag. De middag is toegankelijk voor leden van de Senioren 

Grave en andere belangstellenden. Om zicht te krijgen op het aantal bezoekers 

verzoeken wij u vooraf uw komst aan te melden bij:  info@seniorenkringlvc.nl 

U bent met uw partner of bekenden van harte welkom in grote zaal van  Het 

Wapen van Wanroij. De entree is gratis. 

 

mailto:info@seniorenkringlvc.nl
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Goed om te weten,  
 

Dat een programma, voor morgen en overmorgen, een 

concept is. Toch is het maken van een programma 

belangrijk voor je levensinvulling. Wel loopt het altijd anders dan gepland. 

Wellicht is dan de kunst van het leven om creatief in te spelen op de 

onverwachte veranderingen, maar wel door bewuste keuzes te maken, de 

verbinding met anderen te behouden en streven naar zinvol bezig zijn met 

behoud van eigen authenticiteit (blijf jezelf).  

Advies: zorg voor een goede nachtrust en ga fris en fruitig aan de slag, geniet 

en heb geen spijt van veranderde gedane zaken. Natuurlijk mag je ook morgen 

en overmorgen doorgaan met waar je al lang mee bezig bent. Niets doen!!! 

 

Niek Marcellis  

Sinterklaasmiddag 26 november 2025 
 

Zoals ieder jaar kwam Sinterklaas met 

zijn Pieten of moet ik tegenwoordig 

zeggen met zijn medewerkers op bezoek 

bij de Senioren Grave. 

Rond 13:30 stonden de senioren al 

zenuwachtig in de rij te wachten om 

binnen te komen in de zaal van Catharinahof. Daar was onze muzikant Ad 

Goossens al druk bezig geweest om alle instrumenten klaar 

te zetten om ons muzikaal te verrassen. 

Om twee uur waren de stoelen bezet en kon voorzitster 

Jetty Janssen iedereen welkom heten op deze middag. 

Terwijl Ad de toepasselijke sinterklaas muziek speelde 

kwam de goedheiligman met zijn gevolg binnen. Er werd 

gezwaaid en handen geschud en de pieten strooide volop 

met pepernoten en ander snoepgoed. Op iedere tafel lag 

voldoende snoepgoed. 

Voorzitster Jetty Janssen heette de Sint en zijn gevolg in 

een toepasselijke dichtvorm welkom. De Sint kon daar niet voor onderdoen en 

in zijn welkomstwoord rijmde hij ook. 



13 

 

Hij wees in zijn gedicht op de pijnpunten van de organisatie. Het gebrek aan 

vrijwilligers en het moeilijk vinden van bestuursleden voor de Senioren Grave 

met name is men op zoek naar een secretaris(se). 

Hierna nam de voorzitster Jetty Janssen 

opnieuw het woord om te zeggen dat niet 

alleen sinterklaascadeaus weggaf maar wij 

de Sint en zijn gevolg ook een cadeau 

wilde geven namelijk een badhanddoek 

met daarop geborduurd een sinterklaas en 

voor de Pieten een badhanddoek met 

pieten geborduurd. Ook Mariëlle Jagers 

werd niet vergeten en zij ontving een badhanddoek met daarop cadeaus 

geborduurd. De Sint en zijn gevolg waren zichtbaar blij en verrast met de 

cadeaus. 

Na dit begin en de eerste rondgang van de Sint om de aanwezigen zover het 

mogelijk was een hand te geven was het tijd voor de eerste ronde van de loterij 

er waren vele prijzen en het leek wel dat het moeilijker was geen prijs te 

winnen dan wel een prijs te winnen. 

Ondertussen verzorgde Ad de muziek en kon eenieder meedeinen op de 

bekende melodieën. 

De prijzen werden verdeeld in 4 rondes maar halverwege vond de Sint het 

welletjes en liet een van de Pieten de winnende lotnummers voorlezen zodat 

hij de prijzen kon rondbrengen. Ondanks zijn leeftijd bleek de Sint nog over 

enorme vitaliteit te beschikken. Volgens mij gaat hij regelmatig naar de 

sportschool in Spanje anders kan hij niet zo’n conditie hebben. 

In de pauze kon ieder een drankje halen en voor wie niet goed kon lopen werd 

het drankje gebracht. Tijdens de pauze kregen wij ook nog een warm 

saucijzenbroodje aangeboden. 

Ondertussen werd er gezellig gebuurt door de 

aanwezigen en was men klaar voor het vervolg 

van de middag. Daarna werden de laatste prijzen 

verloot. Nadat Ad Goossens nog enkele nummers 

ten gehore had gebracht liep de middag langzaam 

ten einde en was de tijd gekomen dat de Sint met 

zijn pieten moest vertrekken want hij had het nog 

druk deze dag. Onder het zingen van “dag 

sinterklaasje” vertrok de goedheiligman. 

De voorzitster bedankte de aanwezigen en voor 

degene die ’s morgens het pakket nog niet hadden 
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afgehaald bestond nu de mogelijkheid om het pakket te halen. Alles bij elkaar 

was het een gezellige middag en dank aan het bestuur, alle vrijwilligers en het 

personeel van Catharinahof die deze middag hebben mogelijk gemaakt ook 

een woord van dank aan fonds RCOAK en Stichting Dioraphte en senioren 

Zeeland-Brabant voor het z.g. premie plan waardoor wij een bedrage van € 

750 mogen ontvangen voor het organiseren van deze middag. Zonder het 

hierboven vernoemde was het organiseren van deze middag moeilijk geweest. 

Zoals gezegd bedankt voor deze middag. 
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Ieder mens heeft een laatste wens 
 

Nog een laatste maal het ouderlijk huis zien, 

naar familie toe of een dagje naar het strand. 

Het lijken wensen die heel eenvoudig te 

vervullen zijn, maar voor mensen die niet 

lang meer te leven hebben, is dat echt niet 

altijd vanzelfsprekend.  

 

Wens Ambulance Brabant brengt 

terminaal zieke mensen nog één keer 

naar hun favoriete plek.  

U wordt die dag begeleid door 

professionele vrijwilligers.  

De ambulances zijn uitgerust met 

comfortabele brancards.  

Ook kan een familielid met u in de 

ambulance mee. 

  

of hebt u zelf nog een laatste wens? Wens Ambulance Brabant regelt het graag 

voor u! 

Het is mogelijk om tijdens de 

soosmiddagen een bijdrage in 

de daarvoor bestemde bus te 

doen. Het geld dat u stort in 

onze collectebus wordt voor 

de volle 100% besteed. Ook is 

het mogelijk uw bijdrage te 

storten op ons banknummer 

NL 65 RABO 0117105627 

onder vermelding van bijdrage  
 

We hebben een prachtig bedrag over kunnen maken van € 691,60 naar de 

wensambulance dit was de opbrengst samen van de collectebus en de 

wintermarkt in Catharinahof 29 november 2025 

Ieder bedankt voor de bijdrage op welke manier dan ook 
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Kerstmiddag in Escharen 
 
Met toneelgroep Vier in Een uit Gemeente Land van Cuijk  

op 9 december 2025 

 

Tijdens deze middag werden 

personen uitgenodigd voor de 

kerstviering waarvoor zij zich 

hebben kunnen opgeven. Totaal 

kwamen er 39 personen. 

De inleiding werd gehouden door de 

regisseuse van het toneelstuk 

waarbij zij vermeldde dat er een 

persoon bij was van 85 jaar. 

De voorstelling ging over “het 

kastje van Tante Antje”. Dit 

toneelstuk bestaat uit twee bedrijven en gaat over het overlijden van Tante 

Antje die haar lichaam ter beschikking heeft gesteld aan de wetenschap. 

Tijdens het afscheid komen haar nichten en een vriend bij elkaar om afscheid 

van haar te nemen. Klokslag 15:00 uur wordt er een kaart bezorgd door de 

postbode en wordt de laptop tevoorschijn gehaald waarop Tante Antje een 

boodschap heeft ingesproken. Haar verzoek was om vanavond terug te komen 

in een vrolijke kleur: ROOD. 75 jaar vriendschap poets je niet zomaar weg. 

Haar bovenbuurman Evert was afwezig. ’s Morgens uitgegleden na het 

douchen en vlug aangekleed en naar de eerste hulp. Daar bleek zijn 

sleutelbeen gebroken te zijn. Na diverse discussies werd besloten in de avond 

terug te komen en afscheid te nemen in kerstsfeer met ’n feestelijk tintje. 

Zo gezegd zo gedaan. Jasperine had Evert de das om gedaan. Vanavond werd 

er een pakket op pootjes bezorgd. Het 

bleek het kastje van Tante Antje te zijn 

gevuld met allerlei prullaria. Eerst werd 

er genoten van een drankje en hapje, 

waarna het een en ander werd bekeken. 

Ook Ferdinand Vullings was aanwezig.  

De volgende spullen kwamen 

tevoorschijn: een rammelaar….. 

levertraan…..brrrrr……. stukjes uit de 

krant aan een touwtje voor op het 
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toilet…… veertien engeltjes keken me aan……. Engelse wals, helemaal laten 

meeslepen op de arm van je partner …… een vergeelde envelop…….  

Een Canadese soldaat met een brief die hij nooit had verstuurd…… was dit 

verbeelding…? Krant van 3 februari 1953 over de watersnood in Zeeland…… 

een muzikale groet uit Les Miserables ……. Dansles……. Een oranje jurk…. 

Mientje de huishoudster mist haar vreselijk…… Volgens Ferdinand hadden ze 

op een reis naar Venetië ‘n masker van een vlinder gekocht en beloofden ze 

contact te houden met elkaar. Dit werd 25 jaar…… 

Via de TV kwam het laatste woord van Tante Antje. Misschien hadden jullie 

allemaal een groot bedrag verwacht, maar ik heb alles aan goede doelen 

nagelaten, aldus Tante Antje. Allemaal kregen ze een envelop met een roos en 

iedereen werd op zijn/haar manier bedankt, voor de bezoekjes die nooit 

werden gebracht, voor de gesprekken, een dierbare vriendin en Mientje krijgt 

NIETS…. tot de bel gaat en dan krijgt ze een kerstster met brief. “Lieve 

Mientje jij krijgt het kastje en het appartement als dank voor de hulp”. 

Ferdinand krijgt nog een reis naar Venetië samen met zijn zus. Wat zal zij 

verbaast zijn. In opdracht van Tante Antje sluit ze de middag af met het lied 

“Er zal bloesem komen…”. 

 

 

 

 

 
 
 
 
Sleutels  
 
Zo aan het eind van het jaar krijg ik altijd de neiging om op te ruimen. 
Dat begint al als ik de zolder opkom om de kerstspullen naar beneden te halen. 

Ik zie dan allerlei dozen staan waarvan ik denk: wat zit daar nou ook alweer 

in? 

Kan dat weg? Even kijken…. 

FOUT FOUT FOUT dat moet ik niet doen!!!!! 
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Het eerst wat ik pak is een hoedendoos, die mij aan staat te kijken zo van: pak 

mij, pak mij! 

En voor ik het weet zit ik met allerlei dingen in mijn handen die herinneringen 

op roepen. Mooie en minder mooie. 

Bijv: het menu dat Bert en ik hebben geschreven voor ons trouwdiner 57 jaar 

geleden. 

In het Frans, dat was toen mode.  

Het speldenkussentje, dat nooit af is geborduurd omdat ons allereerste 

kleinkind nooit geboren is. Wat een mooie zwangerschap had moeten worden 

eindigde in een miskraam. 

Het roze jurkje waar onze oudste dochter mee op de allereerste staatsiefoto 

staat. 

Dat kind huilde nooit, behalve op die foto. Geen wonder ze had net de eerste 

DKTP-prik gehad, en de fotograaf pakte iedere keer het zere armpje om haar 

recht te zetten. 

Dat was tevens de eerste keer dat ik me een slechte moeder voelde, want ik 

vond dat ik daaraan had moeten denken.  

 

En…. De sleutelbos van mijn vader. 

En over dat laatste wil ik het hebben. 

Sommigen van jullie kunnen nog weten wie mijn 

vader was.  

Toen ik 15 was trouwde mijn moeder voor de 

tweede keer met Jacob de Vries. 

Hij was blind en werkte op het blindeninstituut Sint 

Henricus als typograaf. 

 

Ook was hij de organist van de Elisabeth-kerk. 

Aan de sleutelring valt het eerst een grote sleutel op, een loper. 

Dat is een sleutel die toen op alle deuren paste. 

Daar hoef je nu niet meer mee aan te komen. De tweede sleutel is van koper. 

Die is van het groene poortje van Sint Henricus. 

Dat poortje was in de grote, lange muur van dat gebouw in de 

Trompetterstraat.   

Die muur liep van de hoek van de Hoofschestraat naar de hoek van de St. 

Henricus weg. 

Omdat mijn vader blind was werd hij elke dag naar zijn werk gebracht en 

weer opgehaald. 

Wij kwamen meestal niet verder dan dat groene poortje. 
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Mijn vader was een binnenvetter, als hem iets dwars zat liet hij dat niet gauw 

blijken, maar een veeg teken was het rammelen met die bos sleutels die hij in 

zijn zak had.  

Als je dat hoorde was het oppassen geblazen want dan was hij echt kwaad. 

Gelukkig duurde dat nooit lang. 

 

De kleine sleutel is van de deur van het koor van de Elisabeth-kerk  

Die deur zat aan de linkerkant van het portaal als je de kerk in komt.  

Erachter was een steile wenteltrap met ongelijke treden.  

Die beklom hij met gevaar voor eigen leven. 

Eenmaal boven aangekomen was er een orgelbank die dusdanig in elkaar zat 

dat hij van links naar rechts wiebelde als het pedaal werd gebruikt, en als alle 

registers werden opengetrokken zat ik met mijn tenen krom in de kerk te 

wachten of ik geen klap hoorde. 

Maar de bank bleef heel en mijn vader ook. 

In die tijd was er elke dag een H Mis; op de gewone zondagen en op de 

feestdagen van het kerkelijk jaar. En niet te vergeten het lof, op alle feestdagen 

èn op zondag, dat was wel het minste. 

Er gerouwd en getrouwd en er was vaak een jaargetijde voor een overledene. 

Bij een solemneel (plechtig) jaargetijde stonden er vaak meer mensen op het 

altaar dan er in de kerk zaten. 

En ons pap maar spelen, èn zingen, want Jacob was er altijd en dat kon je van 

het koor niet altijd zeggen. 

Ik zeg wel een: Ons vader zong een driestemmige mis in zijn eentje...  

Hij zong en speelde met hart en ziel en met zijn hoofd, want dat moest hij er 

wel bij houden anders liep het in het honderd! 

 

Ja, we hebben veel tijd in die kerk doorgebracht.  

Jan Hilkes (wie kent hem nog??) zong eens een keer op een pronkzitting:  

“Ik kom al jaren Heer in dit gebouw  

Soms in de warmte Heer vaak in de kou…” 

Het tochtte er en het was er vaak verschrikkelijk koud, maar als ik zo naar die 

sleutels kijk denk ik met heel veel warmte aan mijn vader en aan die tijd terug. 

 

Jullie snappen intussen wel dat de ballen en de piek nog op zolder liggen….  

 

Thea W. 
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Wel en Wee 
 

Als bestuur van Senioren Grave proberen wij de leden te 

verrassen met een bloemetje of een fles wijn, dan wel via 

een kaartje, bijvoorbeeld bij een huwelijk, jubileum, 

ziekte of ander ongemak, om een blijk van belangstelling 

te tonen. Ook in de afgelopen periode hebben we weer 

afscheid genomen van enkele leden. Onze gedachten gaan 

vooral uit naar hun familie. Blijf ons vooral van zowel 

blijde als droevige gebeurtenissen informeren. Dit kan telefonisch of per 

email. Deze gegevens staan op pagina 3.  

 

 
Vraag en Aanbod 

 
Mocht u uw vraag of aanbod willen plaatsen, 

dan kunt u bellen of e-mailen naar het 

secretariaat. 

De gegevens hiervan staan op pagina 3. 
Aanbiedingen blijven minimaal 3 maanden 

staan. Als u het verder niet aangeeft of u er 

nog langer gebruik van wilt maken dan wordt 

uw vraag of aanbod verwijderd 

 
 
 

Welzijn Ouderen Grave 
Secretariaat: Anja van Kempen 

Bereikbaar op dinsdag, woensdag, donderdag  

en vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur  

op het volgende telefoonnummer 0486-729004 

Bezoekadres: Rogstraat 35 5361 GP Grave 

Email: info@welzijnouderengrave.nl 

Website: www.welzijnouderengrave.nl  

 

.   

mailto:info@welzijnouderengrave.nl
http://www.welzijnouderengrave.nl/
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Thema’s planning 2026  
 

  Datum Thema         Waar        Dagdeel 

 
24-02-2026 Persoonlijke alarm Dorpshuus Escharen Avond 

03-05-2026 Valpreventie Dorpshuus Escharen Middag 

16-04-2026 Gezondheidstestdag Catharinahof  Gehele dag 

21-04-2026 Euthanasie en Palliatieve 

zorg 

Catharinahof  Avond 

15-05-2026 Doortrappen Mariendaal Velp Middag 

04-06-2026 Notaris Catharinahof  Avond 
 

 Verder informatie volgt nog 

 

 

Leden van Senioren Grave en toekomstige leden, 
Hierbij wat informatie over de korting die u bij mij, "Floor Huting van der Neut 

pedicure” kunt krijgen als u lid bent van Senioren Grave.een pasje kunt tonen! 

Lieve mensen met een jaartje meer! 

Daar hoor ik zelf intussen ook bij! 

Daarbij vind ik het heel fijn dat ik mijn beroep als professional en lid van de grootste 

vakorganisatie van Nederland, ProVoet, nog goed uit kan oefenen!  

 

Dat ik mijn mede Senioren Grave-vrienden tegen een kleine korting, goed met beide 

voeten op de grond kan houden, zodat het lopen nog steeds een plezier kan zijn of 

worden! 

De behandeling kan plaatsvinden bij mij thuis in mijn pedicure-

praktijk. 

Adres: Pastoor van den Hurkplein 8/ Grave (bij De Action). Lift is 

aanwezig tel.nr.: 0486-471458. 

U kunt ook uw telefoonnummer en naam inspreken op het 

antwoordapparaat en dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug! 

Vriendelijke "pedicuregroetjes", 

 
FLOOR HUTING VAN DER NEUT (Lid. ProVoet, diab.vt.etc.) 

http://tel.nr/
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Woordzoeker 

 

De uitkomst van de puzzel kunt u inleveren bij het secretariaat of Annie Litjes 

Infirmerie 39 tot 20 februari 2026 .De prijswinnaar maken we bekend in het 

buukske van de maand maart/april 2026 . De winnaar van november/december  

2025 is Diana Janssen de uitslag is Afstel 

U allen heel veel puzzel plezier. Wij zorgen dat de prijs bij u komt 
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- Ook in 2026 komen er TV-missen vanuit 
Grave voor KRO-NCRV. 1 feb. is de eerste.  
- Onze parochie hoopt in 2026 50.000 Euro 
op te halen bij de Kerkbalans. Doet u mee?  
- Aswoensdag (18 feb.) is er om 19 uur de 
viering m.m.v. de Schola Sancta Elisabeth 

Welkom bij de Eucharistievieringen in de St. 
Elisabethkerk van Grave: 
 
Datum:     Tijd:    Koor: 
Zondag 25 jan.          10 uur      JCH 
Zondag 01 feb.          10 uur      Schola (TV-mis) 
Zondag 08 feb.          10 uur      GK Christus H’vaart 
Zondag 15 feb.          10.41 uur Carnaval – Koor Bekaf 
Zondag 22 feb.          10 uur      JCH 
 

- Elke dinsdag om 10.30 uur in Catharinahof. 
- Van woensdag t/m vrijdag is er om 09.30 uur in de St. 
Elisabethkerk een Eucharistieviering.   
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